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Ik neem het boek van Karl Ove Knausgård en Fredrik Ekelund “Uit en 
thuis” ter hand en onmiddellijk realiseer ik mij dat dit boek zich afspeelt in 
onze vakantie. En het meest opmerkelijke is, dat wij toen in Småland 
waren. En bij onze start van deze vakantie zelfs op een steenworp 
afstand van de plaats waar Knausgård dan woont.  

 
Het is een briefwisseling tussen twee voetballiefhebbers die de WK 
voetbal 2014 volgen en becommentariëren. Karl Ove is thuis in Zweden 
en Fredrik Ekelund is uit in Brazilië. 
 
Ik ben een groot bewonderaar van de boeken van Knausgård. En neem 
me voor om gelijk opgaand met het boek, nog eens naar de foto’s te 
kijken en mijn gedachten te laten gaan over de indrukken van die dag. 
Het was een mooie warme juni maand. Dat weet ik nog goed. We 
hadden een huisje gehuurd en hebben veel op het terras buiten gezeten 
onder het genot van gefluit van een Bonte Vliegenvanger, die vlak bij ons 
terras een nestkastje bewoonde. 
 



We beginnen onze vakantie met een overnachting in Køge. Een mooi 
typisch Deens stadje, dat vlak onder Kopenhagen ligt. We kijken er wat 
rond. Morgen gaan we echt naar Zweden en over de bekende brug. 

 
We rijden de volgende dag  over de brug naar Malmö en we vervolgen 
de weg langs een prachtige kustweg voorbij Ystad naar Ales Stenar. Te 
voet vanaf de parkeerplaats is het een hele klim om er te komen, maar 
we hebben schitterend weer. Dat is dus ideaal, het zou toch anders zijn 
in de stromende regen. Wat hebben die stenen in deze formatie toch te 
betekenen. Ik loop er tussendoor met “Outlander” in gedachten. Toch 
een beetje griezelig. 
 

   
 
 



  
 
We zijn aangenaam verrast over de opzet van het park. We hebben een 
mooi huisje. En na wat aanpassingsproblemen hebben we er een 
aangenaam verblijf gehad. Voor Internet moesten we naar het 
hoofdgebouw. Dat werd een dagelijkse gewoonte. 
 

  
 
De eerste echte dag in ons huisje, is het heel mooi weer. We maakten 
een rondje met de rolstoel in de omgeving en we genoten van de rust. 
 
Het is een prachtige omgeving. Voorlopig is de behoefte om stadjes te 
bezoeken niet aanwezig. We genieten van het mooie landschap en de 
bloemetjes. Overal beginnen de lupines al te bloeien. Ik kan lekker 
buiten zitten lezen en breien. 

 



Pas op woensdag gaan we wat rijden om iets van de omgeving te zien. 
We gaan naar Eksjö. Terwijl we de kleine weggetjes nemen door dorpjes 
rijden valt mij op dat ik de wegnummers en namen van dorpjes herken. 
Ik had net voor onze vakantie het boek van Jonas Jonasson “De 100 
jarige man die uit het raam klom en verdween” gelezen. Raar om precies 
op die weggetjes te rijden. 
Eksjö is een leuk stadje met een paar heel leuke gebouwen. We lunchen 
er en gaan weer terug naar ons huisje. Het is nog steeds warm. 
 

  
 
In 2013 hebben we een reisje met de Diana over het Göta Kanal 
gemaakt vanuit Göteburg naar Stockholm. Een week lang met een 
slakkengangetje en met spectaculaire sluizen varen. Om de sfeer weer 
even te proeven leek het ons wel leuk om naar het plaatsje Vadstena te 
rijden. Het is een leuk plaatsje en die dag zou de Diana daar aanleggen. 
Dat dachten we. Maar we hadden misgerekend. Volgens het schema in 
de haven zou de Diana de volgende dag pas aanleggen. Dan maar wat 
door dit leuke stadje gedwaald en zijn we weer terug naar ons huisje in 
Hok-Yxenhaga gereden. 
 

   
 
Vrijdag hebben we de openingswedstrijd van het Wk voetbal gekeken. 
We hebben weinig verwachtingen. In het hoofdgebouw van ons park 
waar ook de recept is gevestigd, hebben ze in een ruimte een TV 
geplaatst met wat stoelen om gezamenlijk te kijken. Wij gaan ook kijken 



met de andere gasten, maar de wedstrijd is niet echt boeiend. Morgen 
als Nederland zijn eerste poule wedstrijd speelt nog maar eens 
proberen. 
 

   
 
De hele zaterdag lekker zitten lezen. Eindelijk eens echt het boek 
“Rokjesdag” van Martin Bril gelezen. Het is wel een bekend begrip, maar 
het is toch leuk om het nu zelf gelezen te hebben. Vanavond dus die 
spectaculaire eerste wedstrijd tegen Spanje. Eigenlijk waren we niet van 
plan het zo intensief te volgen, maar de prestaties van Nederland 
maakten toch dat we geboeid werden. We moesten het de volgende 
dagen dan maar via de Duitse TV uitzendingen volgen. 
 

  
 
We blijven in de buurt. Het is hier ook zo mooi en het weer werkt zo mee. 
Maandag gaan we naar een klein parkje, vlak bij Värnamo, waar we 
elanden kunnen zien. Onderweg stoppen we even, om een paar mooie 
roze lupine stekjes mee te nemen. Eigenlijk mag dat niet en we voelen 
de weerstand. Maar ze zijn zo mooi, zo zie je ze in Nederland niet. En 
wachten op de zaadjes, dan zijn we allang weer thuis. 



  
 
Ik begrijp de lofzang van Knausgård op Pirlo wel, ik heb ook 
gefascineerd naar hem gekeken. Hoe hij vanuit het middenveld de regie 
over de wedstrijd heeft zonder zelf veel aan de bal te zijn. Zijn antipathie 
voor Robben, hij houdt sowieso niet erg van Nederland. Bij van Persie is 
hij enthousiast, en dan die mooie zweef kopbal, maar hij blijft een hekel 
aan hem hebben. Bij van Persie moet ik altijd aan het boek “Tonio” 
denken van A.F.Th. van der Heijden, daar ontmoet de familie van der 
Heijden Robin van Persie tijdens de vakantie. Robin nog een klein 
jongetje met zijn zusjes. 
 

  
 
Als we dinsdag een uitstapje zouden hebben gemaakt naar Ystad, dan 
zouden we zomaar Knausgård hebben kunnen tegen komen. Zou ik hem 
dan ook de hand hebben geschud? Dit overkomt Fredrik Ekelund 



namelijk ook op die dag. Hij loopt Diego Maradona tegen het lijf in Rio de 
Janeiro. Hij is een groot fan van Maradona, en als hij hem dan 
tegenkomt schudt hij hem de hand. Hij is helemaal hoteldebotel.  
In een brief die hij later schrijft, komt de twijfel. Er schijnt ook een 
lookalike rond te lopen. Maar de correspondentie gaat toch vooral over 
de landen die kans maken of die in het verleden goed waren, maar nu 
niet meer. 
 
We gaan een dagje naar Jönköping. Ik wil graag naar het John Bauer 
Museum. De bossen hier doen sterk aan zijn tekeningen denken. Het is 
een wat mindere dag, dus zeer geschikt om binnen activiteiten te 
ondernemen. 
 

 
 
Dit weekend wordt de langste dag gevierd. Op zich een leuk ritueel met 
bloemenmeisjes en dansen om een midsommarstang en tot slot taart 
eten. Maar ons park wordt beheerd door Zwitsers en heeft veel Duitse 
gasten. Men viert wel midsommar met de gasten, maar dat voelt toch 
wat gekunsteld, dus dat laten we maar aan ons voorbij gaan. Er zijn 
vandaag nog 3 wedstrijden te zien. Ook leuk. Argentinië met Messi en 
Duitsland speelt gelijk tegen Ghana, wat een verrassing. Zowel 
Knausgård als Ekelund beschouwen deze wedstrijd als de beste tot nu 
toe 



Begin van de laatste week deze vakante. We wandelen in de omgeving. 
Er staat inderdaad een vreemde wind en de dreigende lucht doet ons 
snel weer omkeren en teruggaan. 
 

  
We hebben nog een paar dagen en willen nog wat meer van de 
omgeving zien, dus we gaan een autotochtje in de buurt maken. 
We gaan richting Isaberg. Maar eerst komen we langs een prachtige 
rode houten kerk. Helaas is hij dicht en moeten we het met de buitenkant 
doen. Er is een dreigende lucht, onweer lijkt op komst.onderweg stoppen 
we als we kraanvogels zien. Prachtige vogels. We lunchen in Isaberg. 
Mooie locatie voor wintersportliefhebbers en huisjes te huur. Dit moeten 
we onthouden. Na de lunch gaan we terug via Värnamo en boeken de 
stad. Dan naar ons huisje. We hebben nog een wedstrijd van Nederland 
tegen Chili tegoed. De laatste in de voorrondes. Nederland gaat als 
poulewinnaar door naar de achtste finale. Wie had dit gedacht. 
 

           
 



Het is boeiend om te lezen hoe verschillend de beide auteurs de 
wedstrijd Italië-Uruguay beleven. Ekelund noemt het een saaie wedstrijd, 
anti-voetbal en Knausgård houdt van Italië en omschrijft de wedstrijd 
begripvol. Hoe beide landen bereidt zijn om lelijk voetbal te spelen.Hoe 
Italië misgokt en de koffers kan pakken. En natuurlijk het bijt incident van 
Suàrez. Uit en te na geanalyseerd, emotie of berekening. Ook de 
kopstoot van Zidane wordt er bijgehaald. Kortom als je de wedstrijd 
gevolgd hebt, dan beleef je hem zo weer. 
Verder komt door het hele boek de klasse verschillen aan de orde. De 
Middenklasse versus de Arbeidersklasse. Een onderwerp dat mij aan het 
hart ligt. Ze zien beiden de verschillen, maar analyseren de ontwikkeling 
in zowel Zweden als Latijns-Amerika op hun eigen wijze.  
 

   
 
Op nog 12 km afstand van ons huisje staat de Nydala Kirka en het 
Nydala Kloster. Onze vakantie is bijna ten einde, dus toch maar eens 
gaan kijken. Ik had de bordjes ernaartoe de hele vakantie steeds zien 
staan, maar verwachte er niet veel van. Dat zul je altijd zien. Juist dan is 
de verrassing des te groter. 
 

   
 
Er valt hier heel wat te zien in de kerk. Mooi van buiten maar zeker ook 
mooi van binnen. Het klooster is gesloten. Maar de kloostertuin ziet er 
prachtig uit en wordt door vrijwilligers goed onderhouden. Nu gaan we bij 
het naburige café koffie drinken met iets lekkers. We kunnen heerlijk in 
de tuin zitten. 



   
 
Het is donderdag en dus de laatste dag voor uitstapjes. Vrijdag moeten 
we inpakken en het huisje weer een beetje schoonmaken. Zaterdag 
rijden we naar huis. 
Vandaag gaan we in de herkansing en rijden nogmaals naar Vadstena 
om de Diana te zien aankomen. Tegenover het Göta Hotell in 
Borensberg lunchen we. We volgen de route tot de Bergs sluizen. Dat is 
een hoogte verschil waarvoor zeven sluizen nodig zijn om die te 
overbruggen. Dreigende luchten verschijnen. Het is tijd om terug te 
keren naar Yxenhaga. 
 

  
 
 
 
 



   
 
De vrijdag nog een paar wedstrijden en dan zitten de poule wedstrijden 
er op en onze vakantie ook. We rijden op de voetballoze zaterdag terug 
naar huis. Morgen begint de achtste finale. Het boek is halverwege. Nu 
gewoon uitlezen zonder de herinneringen aan een zonnige vakantie. 
Maar het was een leuke belevenis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


